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Net terug van vakantie en meteen weer achter de computer zitten om deze Nieuwsbrief
te schrijven.

Zoals iedereen wel vernomen heeft, is onze oprichter Willem Kamerman
helaas op 91-jarige leeftijd overleden. Willem had al een tijd de ziekte
Alzheimer. Op mijn vakantie kreeg ik te horen (Willem was namelijk mijn
oom) dat hij van zijn eigen woning naar Berkhout zou verhuizen, waar
hij goed verzorgd wordt. Na mijn vakantie heb ik Willem nog even
opgezocht in Berkhout, samen met zijn dochter Lia en mijn moeder. We
hebben daar in de tuin gezellig wat gedronken met prachtig mooi weer. Ik
heb nog tegen hem gezegd, dat hij veel betekend heeft in mijn leven en
mij heel veel steun heeft gegeven. Want zoals hij vroeger altijd zei: Ik ben
de Godfather van de familie. Willem was een goed mens en we zullen
hem erg gaan missen.

Maar Amfi heeft met de vakantie ook niet stil gezeten. De trekkers van onze clubfilm ‘De
Zwarte Tulp’ zijn al een aantal keren bij elkaar gekomen om het één en ander voor te
bereiden.

Het scenario is klaar, en natuurlijk zijn er ook al opnames gemaakt van het bollen
pellen. Dat was ook een prioriteit wat snel gedaan moest worden. De locaties zijn ook
zo goed als rond en de spelers zijn ook al op de hoogte gesteld. Voor zover mogelijk.
Rond deze periode zijn er nog wel een aantal van onze leden op vakantie of gaan nog
lekker een aantal weken weg om van het mooie weer elders te profiteren.

Maar in oktober en november willen we toch zeker gaan starten met het speelfilm-
gedeelte.

En zoals elk jaar komt in september de feestweek in Lisse er weer aan. Deze begint op
19 september en eindigt op 26 september. De harddraverij, die dit allemaal organiseert,
heeft onze club nu ook weer gevraagd om zoveel mogelijk activiteiten te filmen. Deze
filmpjes komen dan op hun website te staan en worden ook vertoond op donderdag 26
september op het grote scherm bij de drukbezochte paardenraces.

leder clublid heeft al een mail ontvangen welk evenement hij of zij zou willen filmen.
Bestudeer dit goed, en noteer de nummers van het evenement dat je eventueel wilt
gaan filmen. Hoe meer mensen er gaan filmen hoe beter. En per evenement hoef je
maar één minuut in te leveren, gemonteerd, bij Ton Zeegers. Degene die het niet kan
monteren, kan altijd aan iemand in onze club vragen wie dat wel zou kunnen doen. En
het filmen mag je natuurlijk ook met z’n tweeén doen.

Op de clubavond van 8 oktober willen we ook de één-minuut-filmpjes gaan draaien van
de opdracht van het NH’63-festival. Het zou fijn zijn als we vele filmpjes daarvan binnen
krijgen, zodat we een selectie kunnen maken welke één-minuut-film meedingt naar dit
festival. Kortom we gaan een drukke, maar zeker een gezellige tijd tegemoet.
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